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Kijk naar de vogels 

Welkom en mededelingen 

Stilte 

Zingen: Psalm 42: 1 en 3 
Evenals een moede hinde - vleugellam 

Bemoediging en groet 

Inleidend woord 

We zingen als openingsgebed: Heer ik kom tot U 

 

 

 
 

  
 
2. Heer, kom dichterbij, 

dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
Refrein 

 
Schriftlezing: Psalm 102: 1-8 
Korte overweging 
Stilte 
Orgelspel 
 
 
Schriftlezing: Psalm 103: 1-5 
Korte overweging 
We luisteren naar het lied:  
Die mij droeg 
Stilte 
Zingen: Lied 868: 2 

Lof zij de Heer, Hij omringt 
 
 
Schriftlezing: Lucas 12: 6-8 
Korte overweging 
Stilte 

 

 

 
 



 
Declamatie Hanna Lam – Kijk naar de mussen 
 
Kijk naar de mussen, ze worden niet groot.  
Ze eten kruimels van 't dagelijks brood.  
Kijk naar de mussen ze leven maar kort,  
maar niet één wordt vergeten, vergeten door God. 

Kijk, naar de mussen, ze zingen zo blij. 
Ze fluiten hun liedje voor jou en voor mij.  
Kijk naar de mussen, maar zonder de Heer, 
valt niet één op de aarde, de aarde neer. 

Kijk naar de mussen bij jou in de straat.  
maar ben je niet meer dan een musje waard?  
Kijk naar de mussen, ze vliegen niet hoog.  
Maar de Heer houdt ze allen, allen in 't oog.  
 
 
Toelichting op de collecten: 
1e Collecte Vluchtelingenkinderen in NL 
2e Collecte: Wijkgemeente Emmaüs 
Busjesproject: Young Africa 
 
 

Gebeden, afgewisseld met acclamatie Psalm 62B 

 

 

 
 
Vertaling: Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel, Hij 
is mijn rots, mijn heil. Enkel bij God verstilt mijn ziel in 
vrede, ik vind rust in Hem 
 
Stilte 
 
Slotlied: Lied 903: 1, 2  en 6 

Zou ik niet van harte zingen 
 
Zegen  

 
 

 

 

 

 
 


